


Ziet, Ik maak alle dingen nieuw

apostel R. Kuipers

Jonge broeders en zusters, enige
tijd geleden zag ik op de televisie
een item over het reizen in de
ruimte. Een organisatie die
commerciéle ruimtereizen
organiseert, dus gericht op handel
en winst, wil hiermee gaan
stoppen. Want zij wensen niet
langer om mensen, die veelal
vermogend zijn, slechts voor een
korte tijd met een raket de ruimte
in te sturen en deze vervolgens
weer terug te laten gaan naar de
aarde. Nee, zij willen onderzoeken
of het mogelijk is om, op een
andere planeet, een nieuw
bestaan te beginnen. En om dit te
kunnen bewerkstelligen gaan zij
hun onderzoek, met al de
middelen die zij tot hun
beschikking hebben, alleen nog
maar richten op het zich ergens
anders kunnen vestigen. Zij
wensen namelijk op een andere
planeet een nieuw begin te
maken. Ja, het is een teken van
deze tijd waarover Gods Woord
spreekt, dat de wetenschap zich
steeds verder ontwikkelt (Dan.
12:4) en zelfs zover rijkt dat

mensen in een raket ver boven de
aarde kunnen zweven. De mens
kan dan vrij zijn, zo denken zij, en
los komen van de aarde. En omdat
er geen zwaartekracht is kan de
mens dit ook zelfs daadwerkelijk
ervaren, doordat zij kunnen
zweven en geen banden voelen,
maar vrijheid.

Maar wat zegt Gods Woord over
een nieuw begin voor de mens en
over deze aarde? In Openbaring
21 vers 1 lezen wij dat apostel
Johannes het volgende zag: "En ik
zag een nieuwen hemel en een
nieuwe aarde; want de eerste
hemel en de eerste aarde was
voorbijgegaan, en de zee was niet
meer." Deze woorden moeten wij

niet in het natuurlijke verstaan
maar ze zijn geestelijk bedoeld.
En voorzeker, de uitwerking ervan
zal in het natuurlijke wel te zien
zijn, en ook het door God gestelde
doel hebben. Maar met deze
woorden wordt echter niet
bedoeld, dat er een nieuwe aarde
zal komen in de zin van een
andere of nieuwe planeet,
waarnaar vele mensen en ook de
ruimteorganisatie op zoek zijn.

Nee, God leert ons met deze
woorden, en Johannes mocht het
ook daadwerkelijk zien, dat alleen
Hij een nieuwe situatie op deze
aarde kan brengen. En dit zal Hij
ook doen. En Wie zal dit dan voor
de mensen doen? Ja, hierover
geeft Gods Woord ook duidelijk
het antwoord: "En Die op den
troon zat, zeide: Ziet, Ik maak alle
dingen nieuw." (Openb. 21:5). Dit
is de Here Jezus Christus Die,
wanneer Hij op deze aarde zal
wederkomen in de tweede
zichtbare wederkomst, alles
nieuw zal maken in het
duizendjarig vrederijk. Dan zal



ook de boze gebonden zijn.

En wat maakt de Heer dan nieuw?
Want de hemel en de aarde zijn er
al, en ook de mensen zijn reeds
geschapen. Wat apostel Johannes
mocht zien was een nieuwe
hemel en nieuwe aarde. Met een
nieuwe hemel wordt bedoeld:
een nieuwe orde op deze aarde in
de (kerk)hemel. Er zijn volgens
Gods Woord drie hemelen: de
hemel waar God woont en troont
(de derde hemel); de eerste
hemel, dit is de (kerk)hemel op
aarde waar de mensen wonen; en
de tweede hemel, dit is het
Paradijs in het dodenrijk (2 Kor.
12:2). BvoT 5e druk 243-244.

De nieuwe hemel die Johannes
zag ziet op de kerkhemel op
aarde, die zal dan door de Heer
als enige Kerk worden gesteld. Er
zal dan voor alle mensen nog
maar één kerk zijn, waarin de
Here Jezus Zelf zichtbaar als
Hoofd te zien zal zijn (dus geen
verschillende kerken, afdelingen
of geloven zoals nu op aarde het
geval is).

De nieuwe aarde die Johannes
mocht zien; dat ziet op de
ordeningen in het bestuur van de
verschillende landen, de
regeringen en hoofden die er
thans zijn. Die zullen door de
Here Jezus allemaal worden
weggenomen. Er zal dan één
Hoofd en één bestuur op deze
aarde zijn voor alle mensen. Want
iedereen zal dan in de Here Jezus
geloven en Hem aannemen als de
Enige Koning. De mensen zullen
dan als één volk God dienen en
aanbidden. En doordat de boze
niet meer op aarde is, zal ook de
liefde en de vrede van God in alle
mensen gevonden worden.

De zee die apostel Johannes zag,
en die er niet meer was, dat ziet
op de verschillende volken. De
zee is het geestelijke beeld van
de volkerenzee. Dus alle
verschillende volken op deze
aarde zullen er dan niet meer zijn
want alle mensen zijn dan één
volk geworden. Wij zingen hier

ook regelmatig over in de

Eredienst: “"Christ'nen, Joden,
Heid'nen sadm, knielen danin
énen Naam!” (Gezang 109:7).

Ja, jonge broeders en zusters, ik
begon met een ruimtevaart-
organisatie, die op zoek gaat naar
een nieuwe planeet om opnieuw
te beginnen. Zij zeggen hiermee
dus eigenlijk: wij kunnen op deze
aarde niet meer verder en hebben
een oplossing voor alle
problemen nodig. En die
oplossing proberen ze buiten de
Almachtige God te zoeken, en op
een andere planeet. Ook omdat,
zonder dat ze het zelf beseffen,
op die andere planeet de boze
niet aanwezig is. Want de boze is
door God, na de grote strijd in de
hemel, op de aarde geworpen
(Openb. 12:8,9). En deze boze
zorgt voor alle moeilijkheden; de
zonden, de strijd en de verkeerde
dingen waaronder macht, haat,
oorlog en onvrede op deze aarde.
En van dit alles kunnen de
mensen alleen verlost worden
door de Here Jezus Christus, Die
eenmaal alle dingen nieuw zal
maken! En dit "nieuw maken" zal
gebeuren wanneer de Heer op
deze aarde zichtbaar, in de
tweede wederkomst, zal
wederkomen en het duizendjarig
vrederijk zal stichten (Jes. 11).

Maar eerst moest de zondeval van
de mens, die door de boze was
verleid, worden opgelost voordat
de Heer straks alles nieuw maakt.
En datis gebeurd op Goede
Vrijdag, waar de Here Jezus voor
de zonden van alle mensen is
gestorven aan het kruishout op
Golgotha, en daarmee is de
zondeval in het Paradijs (Gen. 3)
door de Heer van ons mensen
weggenomen. Toen is Hij
daadwerkelijk onze Verlosser
geworden.

Daarna vieren wij met Pasen dat
de Here Jezus de derde dag
heerlijk is opgestaan. De dood is
door de Opgestane Heer
verslagen. En deze belofte is ook
aan mensen gegeven, dat ook wij
eenmaal eeuwig heerlijk zullen
leven. En dit heerlijke leven zal
voor ons, de bruidsgemeente (dus
ook de broeders en zusters die
gestorven zijn), een feit zijn
wanneer de Here Jezus
wederkomt in de eerste
wederkomst en Hij ons komt
halen om voor altijd bij Hem te
zijn (Joh. 14:3). Dan hebben wij
een verheerlijkt lichaam gekregen
en zullen wij nooit meer sterven
maar eeuwig heerlijk leven. Dan
wordt aan ons vervuld, de Here
Jezus Christus als de Zaligmaker
van mensen (Matth. 24:13,
Openb. 20:6).






voor al die beschuldigingen, voor
al die zonden. Hij heeft de schuld
betaald met Zijn dood. Hij
bemiddelt voor ons met Zijn
kruisverdiensten, Zijn kruisoffer.

In Hebreeén 9 vers 15 lezen wij
over Zijn kruisoffer het volgende:
"En daarom is Hij de Middelaar
des nieuwen testaments, opdat,
de dood daartussen gekomen
zijnde, tot verzoening der
overtredingen," Dit is een
moeilijk Bijbelgedeelte, maar ik
zal het proberen uit te leggen.
Vele mensen hebben een
testament voor als zij sterven. Als
zij nu gestorven zijn, gaat het
testament van de overledene
gelden en worden zijn of haar
bezittingen verdeeld. De Here
Jezus heeft ons ook een
testament nagelaten. In dat
testament staat dat wij
erfgenaam zijn van een eeuwig
leven in heerlijkheid, als wij in de
Here Jezus geloven en daar ook

In het jaar 202 leefde er een jonge
vrouw van 21 jaar. Haar naam was
Perpetua en ze was christin. Ze
had een zeer groot geloof en
omdat ze nog niet gedoopt was,
volgde ze de dooplessen. Haar
woonplaats was onderdeel van
het Romeinse rijk (Carthago in
Noord-Afrika) en in die tijd werd
je vervolgd, kreeg je straf als je je
bekeerd had tot het christendom.
De keizer van Rome was
Septimius Severus. Hij hoorde dat
de mensen van zijn keizerrijk
helemaal niets van de christenen
wilden weten. Zij haatten zelfs de
christenen. Nu wilde die keizer
natuurlijk geen ruzie met het
grootste deel van zijn volk,
vandaar dat hij de christenen
wilde straffen.

Ondanks dat Perpetua wist dat ze
gestraft zou worden als ze

naar leven. Maar daarvoor diende
de Here Jezus wel eerst te
sterven, anders kunnen wij nooit
dat eeuwig leven erven.

De Here Jezus is gestorven om
ons erfgenaam te maken van die
heerlijke erfenis. Hij wordt
daarom de Middelaar van het
Nieuwe Testament genoemd. Hij
heeft door Zijn lijden en sterven
verzoening aangebracht van al
onze overtredingen. Wij zijn en
worden daardoor vrijgesproken
van al de zonden die aan ons
kleven. Elke zondag mogen wij
weer onze zonden belijden en
pleiten op de kruisverdiensten
van onze Here Jezus Christus,
onze Middelaar, zodat onze
erfenis voor ons blijft bestaan.

Maar er is meer. Als Middelaar is
Hij ook de tussenpersoon van
onze gebeden en onze
aanbidding bij God. Hij reinigt
onze gebeden en aanbidding

De eerste berg

Perpetua

christen bleef, hield ze vast aan
het geloof.

Ze wist dat Jezus Christus haar
Verlosser is en dat straffen van de
overheid haar niet van haar geloof
af zouden kunnen brengen. En ja,
de overheid kwam erachter.
Samen met een paar andere
geloofsgenoten werd ze in de
gevangenis gezet, omdat ze
weigerde aan de staatsgoden te
offeren en haar christelijk geloof

voor God. Daarom zullen wij ook
altijd onze gebeden en
aanbidding tot de Vader bidden
in de Naam van Jezus. Wij lezen
namelijk in Johannes 16 vers 23-
24 "En in dien dag zult gij Mij
niets vragen. Voorwaar,
voorwaar lk zeg u: Al wat gij den
Vader zult bidden in Mijn Naam,
dat zal Hij u geven. Tot nog toe
hebt gij niet gebeden in Mijn
Naam; bidt, en gij zult
ontvangen, opdat uw blijdschap
vervuld zij."

De Here Jezus is dus op meerdere
vlakken onze Middelaar. Wij
mogen wel zeggen dat Hij onze
volkomen en volmaakte
Middelaar is in alles. Waarlijk
mogen wij daarom nazeggen wat
wij vinden opgetekend in 1
Timothéis 2 vers 5 “"Want er is
een God, er is ook een Middelaar
Gods en der mensen, de Mens
Christus Jezus;".

Amen

Maurice Thesselaar

af te zweren. Ze moest afscheid
nemen van haar zoontje en van
haar ouders. Dat moet vreselijk
geweest zijn, maar vooral haar
vader had het er erg moeilijk mee.
Hij geloofde niet in God en vroeg
haar in de gevangenis om het
geloof af te zweren, zodat ze weer
mee naar huis kon komen.
Perpetua zei toen:

“Vader, ziet u bijvoorbeeld dat
potje daar liggen, dat kruikje of
wat het ook is?”

“]a"” zei hij.

“Kunt u het iets anders noemen
dan wat het is?”

"Nee.”

“Zo kan ook ik mijzelf niets anders
noemen dan wat ik ben: een
christin.”

Het was niet moeilijk om uit de
gevangenis te komen. Ze hoefde
alleen maar wat wierook te






satan aanbidden. Maar de bruid
kan dat niet, want ze behoort tot
Jezus. Ze kan Hem niet verraden!
Daarbij weet ze dat ze na deze
lichte verdrukking levend
opgenomen zal worden en voor

altijd bij Jezus mag zijn (Rom.
8:18).

Laten we werken aan de opbouw
van ons geloof en ons gehele
hart geven aan Jezus. Dan zullen

we straks niet verleid worden om
het geloof in Jezus af te zweren.
We zullen dan net als Perpetua
kunnen zeggen dat we niets
anders kunnen dan Hem te
volgen. Amen.

De geestelijke wapenrusting

Het zwaard des Geestes, hetwelk
is Gods Woord (Efe. 6: 17b;

Heb. 4: 12).

Het Woord van God is door God
Zelf gegeven (b.v. Exo. 17:14,
34:27; Jes. 8:1; Jer. 36:2;

Rom. 3:2).

Het zwaard is voor een soldaat
een wapen voor zijn verdediging
en de aanval. Als hij zijn hele
uitrusting kwijt is, en alleen zijn
zwaard nog heeft, kan hij nog
steeds aanvallen en zich
verdedigen. Beroemde zwaarden
hebben zelfs een naam, bv.
‘Excalibur’ (Koning Arthur).

Voor de Christen heeft het Woord
van God ook deze beide functies.
In Hooglied wordt de bruid van
Christus, de Sulammith,
vergeleken met een hof

(4: 12-16), waaraan de Bruidegom,
haar Liefste, Zijn genoegen heeft.
Zijn liefste heeft het zwaard om te
voorkomen dat satan die hof
leegrooft, zij Hem verlaat. Haar
zwaard zou “Er is geschreven”
kunnen heten.

Maar vooral moet dit zwaard haar
ook tegen een inwendig gevaar
beschermen. De ‘oude mens’, die
steeds weer tot zonde wil
terugkeren, moet gedood worden,
en dat is behoorlijk lastig

(2 Pet. 2:20,22).

Het zwaard wordt als laatste
‘materiéle’ deel van de
wapenrusting behandeld. Eerst
benoemt de Bijbel de andere
onderdelen.

Wat zou daarvan de reden kunnen

(deel 8)

zijn? We weten dat de Bijbel door
satan, ketters, ongelovigen, valse
profeten enz. wordt misbruikt. Ze
proberen ons te laten afvallen van
het geloof en tot allerlei zonden
te bewegen. Deze figuren dragen
beslist niet de gordel van
waarheid, noch de rest van de
wapenrusting Gods. Het zwaard is
voor de Christen een sluitstuk van
de wapenrusting.

De Christen moet de hele
wapenrusting dragen om alle
aanvallen aan te kunnen:

- krachtig zijn in de Heere
(lente 2022),

- de waarheid (gordel)

(zomer 2022),

- gerechtigheid -
geloofszekerheid en rein leven/
geweten (borstwapen)

(zomer 2023),

- verkondiging en zelf lijden voor
het geloof (schoeisel)
(winter 2023),

- rechtvaardigend geloof (schild)
(zomer 2024 / samenvatting:
lente 2025),

- hoop op de zaligheid (helm)
(winter 2025).

Michel Keijsper

Maar met het zwaard moeten alle
aanvallen actief bestreden
worden. Zonder het Woord is de
christen niet veilig; 'Er is
geschreven’ heeft een
vernietigende werking, omdat we
de Bijbelse waarheden gebruiken
in verdediging en reactie (aanval).
Maar ook voor onze eigen foute
gedachten en overleggingen. Met
het zwaard leggen we het verschil
bloot tussen ons denken en het
Woord.

We lezen over de aanvallen van
buiten en over de innerlijke strijd
in Heb. 4:12: "Want het Woord
Gods is levend en krachtig, en
scherpsnijdender dan enig
tweesnijdend zwaard, en gaat
door tot de verdeling der ziel en
des geestes, en der samen-
voegselen en des mergs, en is een
oordeler der gedachten en der
overleggingen des harten”.

Het Woord dringt door tot de
binnenste delen van de mens (de
wil en het verstand). Het verslaat
het hart door het besef van
zonden en straf, en zuivert het
hart om voor Christus te willen
leven (bv. Han. 2:37-38). Dit
betreft onszelf en hen waar we
mee communiceren.

We kunnen met de hele
wapenrusting inclusief het
zwaard de situatie bereiken die
Petrus ons schetst in 2 Pet.
1:2-11. Maar er moet daarvoor
nog een laatste onderdeel bij de
wapenrusting: Het gebed.






